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Ben ik uitverkoren?
door Arie van der Stoep

Geloof ik? Geloof ik in Jezus? Geloof ik dat Hij stierf voor de zonden van alle mensen? (1) Dus

ook voor de mijne? Petrus zegt dat ik dan niet beschaamd zal uitkomen. (2) En hij zegt erbij: ‘Je

behoort dan tot een uitverkoren geslacht.’ (3)

Ook Paulus zegt zoiets. In zijn brief aan de Kolossenzen richt hij zich tot de heilige en gelovige broeders

(de zusters zijn inbegrepen) te Kolosse. (4) Dat is niet een speciaal groepje in de gemeente, maar de

gehele gemeente. En hij noemt hen: ... door God uitverkoren heiligen en geliefden. (5) 

Heidense gedachte

Maar hoe kan hij hen zo noemen? Hoe weet hij dat ze dat zijn? Heel eenvoudig: hij kan het zien. Ze

hebben namelijk het Evangelie gehoord, zich in antwoord daarop bekeerd en zijn tot geloof in Jezus

gekomen. Dat is een bewijs ergens van.

Het bewijst dat God hen heeft geroepen door het Evangelie. En als Hij je roept, dan bedoelt Hij

daarmee te zeggen dat je door Hem bent uitverkoren. (6) Uitverkoren om deel te hebben aan zijn

Koninkrijk en om een kind van God te zijn. (7)

Uitverkiezing vindt namelijk niet plaats op grond van iets wat je ‘maar gegeven moet zijn’, een lot dat

je beschoren moet zijn, iets dat uit de hemel komt vallen en waarmee je jezelf gelukkig mag prijzen, als

het jou betreft. Dat is een heidense gedachte!

Uitverkiezing vindt plaats op grond van Gods roepen. Dat zegt de Bijbel. (8) Heb ik het Evangelie

gehoord (bijvoorbeeld door de Bijbel te lezen of via een preek)? Dan heeft Hij mij daarmee laten weten

dat ik voor Hem een uitverkorene ben. Daarop kan ik ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. Dat is aan mijzelf.

Niet wachten

Uitverkoren zijn wordt dus zichtbaar, doordat God je roept, en niet door iets wat je ervaart. Petrus en

Paulus konden de mensen aan wie ze schreven, ‘uitverkorenen’ noemen, omdat ze zagen dat die

leefden in geloof en Jezus volgden. Daaruit bléék dat God hen had geroepen en dus had uitverkoren!

God zegt door zijn Woord tegen mij: ‘Bekeer je.’ (9) Daaruit blijkt dat Hij mij heeft uitverkoren. Het

enige wat ik nu nog kan doen, is: gehoorzamen en geloven dat Jezus ook voor míj is gestorven. Opdat

ik eeuwig leven zal hebben. (10)

Daarom wil ik niet wachten, tot mij ‘gegeven wordt’ dat ik mij bekeer. Dat is geen vroomheid, maar

ongeloof, ongehoorzaamheid. Trouwens, waarom zou ik nog wachten? God roept mij!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Johannes 2:2.

... en Hij (= Jezus - AvdS) is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor

die van de gehele wereld.



(2) 1 Petrus 2:6b.

Wie op Hem (= op Jezus - AvdS) zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

(3) 1 Petrus 2:9.

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, ... (Petrus heeft het hier over hen die geloven in Jezus - zie vers

7a - AvdS).

(4) Kolossenzen 1:2.

Aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse: ...

(5) Kolossenzen 3:12.

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid,

nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

(6) Romeinen 8:30a.

Die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; ...

(7) Johannes 1:12.

Doch allen, die Hem (= Jezus - AvdS) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen

van God te worden, hun, die in zijn naam geloven.

(8) Romeinen 9:11.

... het verkiezend voornemen van God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat

Hij riep (= God kiest mensen, niet op grond van hun goede daden, maar op grond van het feit, dat Hij

hen roept; Hij roept en op grond daarvan zijn zij (ergens toe) uitverkoren - AvdS).

(9) Matteüs 4:17.

Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is

nabijgekomen.

(10) Johannes 3:16.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die

in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
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